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Beste lezer,

Nu we weer de langere dagen mogen beleven met een wandeling in de
natuur die tot leven komt of misschien genieten van de zonnestralen in onze
tuin, staan we ook stil bij het gevoel van vernieuwing en energie die de
lente opwekt. De lente en de voorbije paasperiode zijn voor mij elk jaar het
prachtige symbool van omwenteling, van de donkere koude winter naar licht,
hoop, warmte en frisgroen.

De vernieuwde energie die deze ommezwaai van de seizoenen met zich
meebrengt kunnen we allemaal goed gebruiken en maakt dat we met de
vele gebeurtenissen rondom ons beter kunnen omgaan.

Ook BEN maakt zijn eigen kleine en grote omwentelingen mee maar wil
verder dynamisch groeien naar een organisatie waar warmte voor elkaar,
eigenheid, vriendelijkheid en respect hoog in het vaandel blijven staan. En
dat steeds vanuit een positieve drive!

En positieve energie is meer dan nodig de laatste tijd, ook met de
gebeurtenissen in de bredere wereld… het lijkt wel of de wereld wat
doordraait met verschillende uitzichtloze oorlogen die vele onschuldige
slachtoffers maken en eigenaardige beslissingen van wereldleiders die onze
wenkbrauwen meer dan doen fronsen…

Maar ook in ons kleine Vlaanderen werden we binnen de woonzorgcentra
opgeschrikt met negatieve berichten over schending van de privacy bij
ouderen door zorgstudenten en zorgmedewerkers die onterende foto’s
maakten van zeer kwetsbare ouderen….

Het raakt me diep dat morele grenzen bij bepaalde mensen blijkbaar
ontbreken en zo via de berichtgeving in de media opnieuw het imago van de
warme ouderenzorg -waar we blijven voor staan- dreigen kapot te maken.
De recente negatieve media-aandacht voor woonzorgcentra werpt volgens
mij echter een scheef en onvolledig beeld op onze sector.

Deze tragische incidenten en enkele uitzonderlijke gevallen van wangedrag
zijn zeker ernstig en onaanvaardbaar, maar helaas uitvergroot en
overschaduwen waar het werkelijk om draait: woonzorgcentra zijn plaatsen
waar mensen met liefde en toewijding werken om ouderen een
betekenisvolle en fijne levensfase te bieden. Laten we dat alsjeblieft niet uit
het oog verliezen!

Samen met een groep van gelijkgestemde directies van verschillende
woonzorgcentra over heel Vlaanderen willen we niet zomaar blind toekijken
naar aanleiding van deze ernstige gebeurtenissen die ons terug dreigen in
het verdomhoekje te plaatsen.

De laatste tijd komen we geregeld samen en bespreken we hoe we via ons
leiderschap ons steentje kunnen bijdragen om de woonzorgcentra terug
vanuit een positieve insteek te benaderen en in zijn volle waardigheid
kunnen herstellen.
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Daarom zal ik deelnemen eind april aan een uitvoerig gesprek en dialoog
met onze minister voor Welzijn mevrouw Caroline Genez waar ik de mooie
kanten van onze woonzorgwerking wil belichten. Ook onze Westvlaamse
parlementariërs zal ik uitnodigen in mei om ons te bezoeken en te ervaren
hoe mooi en warm onze ouderenzorg is.

We geloven met verschillende directies in meer dan goede en warme zorg
alleen: wij willen dagelijks bouwen aan een gemeenschap, een thuis waar
ouderen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen.

Wij creëren een omgeving waar het goed is om te wonen én te werken.
Waar bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers samenwerken
om een aangename en harmonieuze plek te maken van ons
woonzorgcentrum. Hier staan relaties, gelijkwaardigheid en participatie
centraal, waarden die we belangrijk vinden en onze maatschappij juist
sterker maken.

Maar om dat te blijven doen, hebben we het blijvende vertrouwen nodig
van de overheid en zelfs breder van de ganse maatschappij.

Wij vragen niet om meer controle of nog striktere regelgeving. Wij vragen
daarentegen om ruimte: ruimte om te groeien, te leren, bij te sturen en
vooral om het goede te doen!
Geef ons de vrijheid om gemotiveerde mensen aan te nemen, zelfs als zij
niet over het juiste diploma beschikken. Een groot hart, passie en
betrokkenheid wegen zwaarder dan een papiertje. Dit is wat echt telt.

Overbelasting door een te krappe personeelsnormering en een wirwar van
regels die elk jaar nog complexer worden, put ons op vandaag uit. Soms
om moedeloos van te worden en het jaagt goede, getalenteerde mensen
de sector uit, terwijl juist zij zo hard nodig zijn om die warme zorg te
garanderen.

Laat ons daarom samen bouwen aan woonzorgcentra waar kwaliteit van
wonen, leven en werken vooropstaat. Woonzorgcentra waar bewoners,
naasten, medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen en samenwerken
om elke dag een stukje mooier te maken en zo onze ouderen gelukkiger te
maken!

De keuze is aan de overheid en ruimer aan de maatschappij : wantrouwen
en overregulering, of vertrouwen en ruimte om te groeien en te floreren.

Wij als directie en medewerkers kiezen vol overtuiging voor het laatste.
Vertrouw ons, en zie wat we samen kunnen bereiken!
Veel leesplezier,

Renaat Lemey
Verantwoordelijke uitgever:
Renaat Lemey

Redactie:
Julie Vanlerberghe en
Flo Olivier

Woonzorgnetwerk
BEN vzw
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WIJ VERWELKOMEN

IN ONS WOONZORGCENTRUM

Dhr. WILLY DEBRUYNE is geboren op 21/10/

1941 te Hooglede en is afkomstig uit de

Rodenbachstraat te Roeselare. Dhr. woont op

kamer 120 op wooneenheid 1.

Mevr. ROBERTA COPPIETERS is geboren op 19/

07/1934 te Aalst en is afkomstig uit de Jan

Mahieustraat te Roeselare. Mevr. woont op

kamer 102 op wooneenheid 1.

Mevr. MAGDALENA YSSERS is geboren op 23/12/

1931 te Rumbeke en is afkomstig uit de

Mandellaan te Roeselare. Mevr. woont op kamer

106 op wooneenheid 1.

Mevr. CELINA DEFORCE is geboren op 05/01/

1936 te Roeselare en is afkomstig uit de Sint-

Amandsstraat te Roeselare. Mevr. woont op

kamer 103 op wooneenheid 1.
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IN ONS WOONZORGCENTRUM

E.Z. CLARA COCLE (Zr. Goedele) is geboren op

02/08/1930 te Ieper en is afkomstig uit de

Stokerijstraat te Roeselare. Zr. woont op kamer

104 op wooneenheid 1.

Dhr. ROBERT HUYGHE is geboren op 09/11/1945

te Staden en is afkomstig uit de Kokelaarstraat

te Roeselare. Dhr. woont op kamer L.119 in de

leefgroep.

Mevr. DIANA VANDEWIELE is geboren op 02/05/

1933 te Roeselare en is afkomstig uit de

Handboogstraat te Roeselare. Mevr. woont op

kamer 110 op wooneenheid 1.

Dhr. LUC CALLEWAERT is geboren op 04/06/

1947 te Roeselare en is afkomstig uit de Hendrik

Consciencestraat te Roeselare. Dhr. woont op

kamer 124 op wooneenheid 1.
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IN ONS WOONZORGCENTRUM

Dhr. DIEUDONNE ROMMELAERE is geboren op

06/12/1933 te Roeselare en is afkomstig uit de

Mgr. De Haernestraat te Roeselare. Dhr. woont

op studio 3.06 op wooneenheid 3.

Mevr. MARIETTE CRABBE is geboren op 22/10/1932

te Roeselare en afkomstig uit de Beverseaardeweg

te Roeselare. Mevr. woont op studio 310 op

wooneenheid 3.

IN ONZE ASSISTENTIEWONINGEN

In april mochten we onze nieuwe bewoonster

Béatrice Devoldere verwelkomen in flat 1.07.
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Medewerkersnieuws

Carine is gestart als logistiek medewerkster op

wooneenheid 2. Zij heeft altijd in de zorg-sector

gewerkt, onder andere in het klooster te Ardooie.

Carine studeerde in het VISO Dr. Delbekestraat en

heeft 4 zonen en ondertussen al 6 kleinkinderen.

In haar vrije tijd vult ze graag woordzoekers in.

Welkom Carine!

Nieuwe medewerkers
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GELUKKIGE
VERJAARDAG!

Wooneenheid 0

Verjaardagen bewoners

• 05/05: Dhr. Werner Scheldeman

• 31/05: Mevr. Gerda Bardoel

• 06/06: Mevr. Gerardina Callewaert

• 09/06: Mevr. Marleen Bekaert

• 11/06: Mevr. Odette Deleu

• 25/06: Mevr. Liska Staelens

Verjaardagen medewerkers

• 14/05: Sylvana Pintelon
• 22/05: Marijke Vermeersch
• 24/05: Flo Olivier

Leefgroep

Verjaardagen bewoners

• 23/05: Mevr. Maria Allemeersch

• 30/05: Mevr. Julia Plancke

• 05/06: Mevr. Gabriella Deckmyn

• 05/06: Mevr. Maria Deckmyn

• 08/06: Mevr. Cecilia Hindryckx
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Wooneenheid 3

Verjaardagen bewoners

• 22/05: Mevr. Agnes Callens

• 25/05: Mevr. Mia Lammertyn

Verjaardagen medewerkers

• 26/05: Jo Vanmaele

• 01/06: Simon Defrancq

• 12/06: Stephanie Vanmarcke

• 22/06: Pieter Ramandt

• 29/06: Siska De Keyzer

Wooneenheid 2

Verjaardagen bewoners

• 01/05: Dhr. Paul Nollet

• 10/05: Dhr. Georges Seys

• 12/05: Mevr. Dekeyser Godelieve

• 17/05: Dhr. Vanderhaeghen Joseph

• 22/05: Mevr. Flamand Rosa

• 22/05: Mevr. Seys Georgette

Verjaardagen medewerkers

• 17/05: Karine Thio

• 01/06: Nancy Cappelle

• 04/06: Eddy Dewaele

• 05/06: Krista Honore

• 13/06: Bianca Prinzie

• 17/06: Ann Vandenbussche

• 18/06: Isabelle Tack

Wooneenheid 1

Verjaardagen bewoners

• 02/05: Mevr. Diana Vandewiele

• 26/05: Mevr. Godelieva Commeyne

• 04/06: Dhr. Luc Callewaert

• 06/06: Mevr. Lutgarde Nowé

Verjaardag medewerkers

• 22/06: Nancy Nichelson
• 31/05: Marleen Sioen
• 25/06: Melissa Popeye
• 26/06: Barbara Bol
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Complementaire dienst

Verjaardagen medewerkers

• 06/05: Hami Furqan (keuken)

• 15/05: Tom Rabau (keuken)

• 25/05: Irina Van Gyseghem

• 26/05: Nerissa Forrosuelo (keuken)

• 31/05: Britt Ver Eecke

Assistentiewoningen

Verjaardagen bewoners

• 01/05: Dhr. Willy Vandamme

• 07/05: Mevr. Lutgarde Huyghe

• 19/06: Mevr. Cecile Flipts

• 22/06: Mevr. Roelens Rosa

• 26/06: Mevr. Claudine Beernaert

• 30/06: Mevr. Anita Phyfferoen
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Bolletra toernooi

In april deden we mee aan het bolletratoernooi in Ten Elsberge. We

vormden een groep met bewoners van de verschillende wooneenheden.

Eerst moesten we spelen tegen een groep van WZC Sint-Henricus. Het

bleef spannend tot op het einde, maar uiteindelijk werden wij de winnaar.

Hierdoor mochten we door naar de finale. Deze moesten we spelen tegen

een groep van WZC De Zilverberg. We maakten op voorhand nog een

spandoek, zodat we extra konden supporteren. Iedereen deed zijn best

en de ambiance zat erin. Wij wonnen met 7-9 en kregen de trofee mee

naar huis. Deze heeft een mooie plaats gekregen in de inkomhal.
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Terugblik
Woonzorgcentrum
Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Assistentiewoningen
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Optreden Stockman en Vos

Al gehoord van het project OP(F)LUISTEREND?

Op 24 maart konden we genieten van het optreden van Stockman & Vos

(gefinancierd door departement zorg).

Dit was niet zomaar een optreden, maar hiermee wilde men ‘aandacht’ als

essentiële waarde onderstrepen. Een 2-jarig project waarbij studenten van

Vives en zorgkundige gevraagd worden om in ontmoeting te gaan met de

bewoners, om zo te ervaren wat deze momenten voor de bewoners

betekenen.

Deze dag was er aan aandacht zeker niet te kort: oogcontact, een

aanraking, een troostende schouder, een positieve blik, …

De bewoners die deel uitmaakten van dit project genoten er met volle

teugen van.

Geniet mee van enkele sfeerbeelden.
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Paaseierenraap

Op vrijdag 11 april was er een

paaseierenraap. Wat was dit

genieten.

Vele blije gezichten gezien bij

jong en oud.

Prachtig weer, gezelligheid,

sfeer, samenzijn, een hele

zotte Paashaas en leuke

randanimatie. Geniet mee van

een aantal sfeerbeelden.
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Op 16 maart trokken we met medewerkers van BEN en hun kinderen,

echtgenoten en vrijwilligers van BEN onze wandelschoenen aan voor

een bijzondere tocht door het prachtige heuvelland van Westouter.

Deze wandeling werd georganiseerd door de pastoraal medewerker

Nancy in het kader van het jubeljaar – een jaar waarin ontmoeting,

bezinning en verbondenheid centraal staan.

De gekozen route leidde ons langs schilderachtige paden en weidse

vergezichten, typisch voor de regio. Hoewel het parcours hier en daar

wat modderig was – een herinnering aan de regen van de dagen ervoor

– lieten we ons niet uit het veld slaan. Integendeel, juist die kleine

hindernissen brachten een extra laag aan het samenzijn. Een helpende

hand bij een glibberige afdaling, een uitgestoken arm om iemand over

een plasje te helpen (of net niet ) – het waren eenvoudige gebaren die

de onderlinge verbondenheid versterkten

Wandeling in Westouter: samen op pad in het
teken van verbinding
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Terugblik
Woonzorgcentrum

De wandeling draaide niet enkel rond bewegen in de natuur, maar

vooral rond samen zijn. Er was ruimte voor gesprekken, stiltes, lachen,

luisteren en zelfs proeven. Medewerkers die elkaar normaal enkel op de

werkvloer tegenkomen, ontdekten nieuwe kanten van elkaar in deze

ontspannen setting.

Na afloop was er ruimte

voor gezellig napraten bij

een drankje. De zon hield

ons gezelschap tot het

einde van de namiddag –

als een warme knipoog

van bovenaf.
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Deze wandeling was niet alleen een fysieke tocht, maar vooral een

symbolische: samen onderweg zijn, elkaar dragen waar nodig, en de

schoonheid ontdekken van verbondenheid – precies waar het jubeljaar

voor staat.

We trokken allemaal met een tevreden gevoel, ietwat vuile schoenen naar

huis en maakten collega’s warm om deel te nemen aan de tocht die een

2de keer georganiseerd wordt op 4 mei.
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Terugblik
Assistentiewoningen

Verjaardagsfeest

Maandelijks komen

we samen om de

jarigen te vieren.

De inkomhal van onze assistentiewoningen kreeg een likje verf. De

bewoners mochten hun voorkeur doorgeven en zo kwam de groene kleur

er als winnaar uit.

Inkomhal

Een gepaste keuze

gezien ons het logo

van BEN

Assistentiewoningen

ook dezelfde

natuurtinten heeft.
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Annie & Frans - 70 jaar liefde in beweging

Op 12 april vierden de heer Frans en mevrouw Annie, wonende bij ons in

assistentiewoning 2.04, een bijzonder moment: hun 70-jarig

huwelijksjubileum.

Een platina huwelijk dat niet alleen uitzonderlijk is vanwege de tijdspanne,

maar vooral vanwege het warme, liefdevolle verhaal dat eraan voorafging.

Als studente raakte ik gefascineerd door hun leven en besloot ik hun

verhaal van dichtbij te leren kennen.

Wat ik ontdekte, was een reis van liefde, toewijding en eenvoudige, maar

krachtige gebaren.

Een toevallige ontmoeting die alles veranderde

Het begon allemaal op een doordeweekse dag in Roeselare. Annie, toen

een verlegen 18-jarige, stapte op de trein. Haar ogen kruisten die van een

knappe jongeman die al zat – Frans.

Ze konden hun blikken niet van elkaar houden, maar durfden elkaar niet

aan te spreken. Jong en verlegen, bleef het bij die ene blik… voorlopig.

Pas negen maanden later, op de kermis, kruisten hun paden opnieuw.

Frans zag Annie bij de botsauto’s en waagde eindelijk de sprong: "Wil je

een ritje met me?" "Graag," antwoordde Annie met een glimlach. Na dat

ritje wilde Annie trakteren en gaf Frans wat geld om de jetons te kopen.

Ze namen afscheid, maar Frans vergat haar niet.

Van wisselgeld naar een leven samen

Enkele maanden later herinnerde Frans zich dat hij nog wat wisselgeld had

van zijn “wife-to-be”. Die terugbetaling werd het begin van een prachtig

leven samen. Ze trouwden in 1955 en bouwden een mooi gezin. Had Annie

hem die avond niet getrakteerd, dan zaten we hier vandaag misschien niet.
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Een man met een missie, een vrouw met talent

Frans koos voor het onderwijs en werd een gewaardeerd leerkracht aan

het Klein Seminarie. Na enkele jaren werd hij er zelfs directeur, een functie

die hij 16 jaar met hart en ziel vervulde.

Zijn inzet beperkte zich niet tot het onderwijs. Frans deed ook legerdienst

(21 maanden) en bleef daarna verbonden aan zijn school, waar hij nog

eens 17 jaar meewerkte. Daarnaast zette hij zich in als vrijwilliger bij onder

meer Vincenthove, Ziekenzorg en het latere Samana, waar hij ook

voorzitter was.

En Annie? Die stond niet stil. Ze was een toegewijde huisvrouw, maar ook

een creatieve ziel: beeldhouwster, schilderes, tekenares – haar werken

spreken boekdelen. Haar zorg voor het gezin en haar talenten verdienen

een extra diepe buiging.

Frans Vannieuwenhuyse en Annie Vandeginste werden naar aanleiding

van hun jubileum, samen met hun familie, ontvangen op het stadhuis

door schepen Stefaan Van Coillie. © CDR (bron: hln.be)
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Een verbonden leven

Sinds 2017 wonen Frans en Annie in het woonzorgcentrum BEN, waar ze

zelfs voor de bouw vrijwilligerswerk uitvoerden. De band met Roeselare is

dan ook sterk. Frans’ moeder verbleef er tien jaar in het woonzorgcentrum,

wat de connectie met de plek nog verdiept heeft.

Het geheim van de liefde

Als nieuwsgierige twintiger vroeg ik hen naar het geheim van zo'n lang

huwelijk.

Frans glimlachte en zei:

“Het geluk zit in de vrouw de indruk geven dat ze de baas is.”

En daarbovenop, voegde hij toe:

“Oprechte genegenheid voor elkaar is het échte recept voor succes.”

Een voorbeeld voor velen

Annie en Frans zijn een levend bewijs van wat liefde, geduld en humor

kunnen opbouwen. Hun verhaal is niet alleen een terugblik op 70 jaar

samenleven, maar ook een inspiratie voor de generaties die volgen.

Laten we hen vieren – niet enkel omwille van het aantal jaren, maar

omwille van de schoonheid van elk moment dat ze samen hebben

doorgebracht.

Proficiat, Annie en Frans. Op naar nog vele warme dagen samen.

Met dank aan studente Angela voor dit artikel.
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Terugblik
Assistentiewoningen

Jubileum

Naar aanleiding van het jubileum werden de heer Frans en

mevrouw Annie gevierd op 10 april in bijzijn van de

medebewoners. Als verrassing voor hen kwam het koor enkele

liederen zingen. Vele bewoners waren aanwezig en samen genoten

ze van de muzikale klanken en de heerlijke koffietafel!
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Terugblik
Assistentiewoningen
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Inspraak
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Terugblik nieuwjaarsreceptie wooneenheid 1
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Week van dementie
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Vroeger en nu

Op 26 februari kwam een groep vormelingen olv Gilbert Decin een leuke

namiddag verzorgen in het thema school vroeger en nu. Vele mensen

beleefden even hun schooltijd opnieuw door de vele verhalen, foto’s en

gebruiksvoorwerpen.
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Op 5 maart startte de vasten met Aswoensdag. Opnieuw kwamen een

groep vormelingen de Eucharistieviering in de leefgroep bijwonen. De

bewoners waren benieuwd naar de vormelingen en stelden vragen aan

hen. Een bewoonster streek het truitje glad van een vormeling en zei dat hij

er nu heel goed uit zag. Dat zijn zo van die momentopnames die een mens

deugd doen.
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Op alle wooneenheden werd een nieuw spel voorgesteld:

ganzenbord in thema Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen.

Spelenderwijs werd er in gesprek gegaan over dit boeiende verhaal.
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Jubeljaar

2025 is een jubeljaar met als thema: ‘Pelgrims van hoop’.

Vandaar deze bubbels vol hoop.

In Gods armen

In HOOP zit een hele hoop vervat.

HOOP is: wensen dat er ooit betere tijden komen.

HOOP is: een tochtgenoot hebben met wie je veel kan delen.

HOOP is: vertrouwen dat iemand je warme liefde biedt.

HOOP is: boven alle vrees uitstijgen.

HOOP is: het vuur brandend houden omdat het de moeite is.

HOOP is: niet afwachten, maar positief bijdragen.

HOOP is: uitzien naar het onbekende.

HOOP is: dromen van een mooie toekomst.

HOOP is: verwachten dat wereldleiders vrede bewerkstelligen.

HOOP is: verlangen naar innerlijke stilte

die je dicht bij jezelf brengt.

HOOP is: zeker zijn dat je er niet alleen voor staat.

HOOP is: dankbaar zijn voor alle zegeningen en die ook echt zien.

HOOP is: beseffen dat we genoeg hebben aan Zijn genade.

HOOP is: erin geloven dat je, wat er ook gebeurt,

opgevangen wordt in Gods armen.

(naar Christine Hooghe)
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Paus Franciscus, geboren in Argentinië, was van 13 maart 2013 tot en met

zijn overlijden op 21 april 2025 paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij

werd op 26 april begraven in de basiliek van Santa Maria Maggiore.

Kort voor zijn overlijden schreef de paus nog volgende tekst rond hoop

naar aanleiding van het jubeljaar 'Pelgrims van hoop'.

Overlijden Paus Franciscus
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Dadizele

Beste bewoners,

Op maandag 5 mei gaan we naar jaarlijkse gewoonte op bedevaart naar

Dadizele. Om 14u gaat er een verzorgde eucharistieviering door met ons

Vincentiuskoor.

Daarna kunnen we genieten van een kopje koffie en taart en een

wandeling door het Rosarium.

Elk jaar opnieuw is dit een belangrijk moment voor onze bewoners. Maar

deze keer wordt het een bijzondere bedevaart:

Relikwie van heilige Bernadette Soubirous tijdelijk te zien in
Dadizele: "Een stukje Lourdes komt naar ons"

In de basiliek van Dadizele kunnen bedevaarders begin mei uitzonderlijk

een relikwie van de heilige Bernadette Soubirous zien. Haar visioenen

waren de aanleiding voor het ontstaan van het bedevaartsoord in Lourdes,

in Frankrijk. De reliekhouder bevat een stuk van haar been, is 1 meter hoog

en weegt 60 kilo.

18 verschijningen van Maria

Bernadette Soubirous was een Frans meisje van 14 jaar dat in de 19e eeuw

18 keer Maria zag verschijnen. De eerste keer gebeurde dat vlakbij

Lourdes. Ze stierf toen ze 35 was en werd in 1933 heilig verklaard. Dat was

de aanleiding om stukjes van haar lichaam weg te nemen en die in

reliekhouders te bewaren. Sommige reizen regelmatig de wereld rond.

De verschijningen van Bernadette lagen aan de basis van het ontstaan van

Lourdes, een van de grootste Mariabedevaartsoorden ter wereld.
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Pastoraal nieuws

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de basiliek gebombardeerd en in

1924 in volle glorie heropgebouwd. De mooie gebrandschilderde ramen

vertellen de prachtige geschiedenis van het bedevaartsoord.
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In onze gedachten

Denk aan mij terug,

maar niet in dagen van pijn en

verdriet.

Denk aan mij terug

in de stralende zon.

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Tonia van der Wal

Op 03/03/2025 overleed bij ons

Mevr. CECILE LECLUYSE, geboren

te Kortrijk op 25/08/1934. Mevr.

heeft 4 jaar en 8 maanden op

wooneenheid 1 gewoond.

Op 12/03/2025 overleed bij ons

Mevr. ROSA VANMAELE, geboren

te Pittem op 12/09/1930. Mevr.

heeft 2 jaar en 2 maanden op

wooneenheid 1 gewoond en

voordien in onze assistentieflats.

Op 06/03/2025 overleed bij

ons Dhr. GERARD

VANOPLINUS, geboren te

Westrozebeke op 23/04/1943.

Dhr. heeft 15 dagen op de

leefgroep gewoond.
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Op 13/03/2025 overleed bij ons

Mevr. MARIE-JOSE HIMPE,

geboren te Izegem op 31/03/1933.

Mevr. heeft 1 jaar en 11 maanden

op wooneenheid 1 gewoond en

voordien in onze assistentieflats.

Op 22/03/2025 overleed bij ons

Mevr. JEANNINE

VERBRUGGHE, geboren te

Roeselare op 14/04/1939. Mevr.

heeft 3 jaar en 10 maanden op

wooneenheid 3 gewoond.

Op 18/03/2025 overleed bij ons

Mevr. YOLANDA DECOENE,

geboren te Ledegem op 14/09/1925.

Mevr. heeft 1 jaar en 10 maanden

op wooneenheid 1 gewoond en

voordien in onze assistentieflats.

Op 15/03/2025 overleed bij ons

Mevr. AGNES DEMUYNCK,

geboren te Staden op 24/10/1929.

Mevr. heeft 1 jaar en 6 maanden

in de leefgroep gewoond.

Op 03/04/2025 overleed bij ons

Mevr. ODA PATTYN, geboren

te Roeselare op 10/07/1929.

Mevr. heeft 2 jaar en 9

maanden op wooneenheid 3

gewoond.
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Volg ons op onze website www.ben-woonzorgnetwerk.be
of op onze facebookpagina


