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Dag beste lezer,

We zijn intussen al een stuk in het jaar 2024 en de derde maand

kondigt zich aan…

Verlang jij ook zo naar het ‘lentegevoel’?

De vele regendagen, de gure wind en de donkere dagen…. Ik denk

dat jij net als ik uitkijkt naar de start van de lente.

En dat zou best wel eens kunnen in de maand maart!

De maand waarin de dagen verlengen en de lente hopelijk van start

gaat. Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat, begint bij

ons officieel de lente.

Weet je dat er eigenlijk twee soorten beginmomenten zijn van de

lente: de astronomische lente en de meteorologische lente. De eerste

begint in het noordelijk halfrond op 20 maart, terwijl de tweede

begint op 1 maart. Wanneer de lente begint, leeft de natuur terug op.

We zien de bomen groen worden en de bloemen bloeien. Ook de

dieren ontwaken stil aan uit hun winterslaap. De temperaturen

beginnen ook op te lopen met de komst van de maand maart.

De derde maand van het jaar is een overgangsperiode van de winter

naar de lente en heeft van beide wat weg. Zo mogen we niet

vergeten dat het in maart nog regelmatig kan vriezen, dus stop de

wanten nog niet te ver weg! Maar toch kan het ook aangenaam warm

zijn met temperaturen die kunnen oplopen tot boven 15 graden!

Maart heeft als lentemaand dus veel te bieden. De natuur herleeft,

de temperaturen worden zachter en de dagen voelbaar langer.

Ideaal om te genieten. Fijne maand maart gewenst!

En veel leesgenot in het nieuwe krantje!

Van harte,

Renaat Lemey
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Dhr. ANDREAS VANHUYSE is geboren te

Roeselare op 5/11/1931 en woonde in Ten Hove

te Roeselare. Dhr. woont nu op kamer 122 op

wooneenheid 1. Zijn echtgenote Mevr. Roos

Roelens heeft haar intrek genomen in de

assistentiewoningen.

Wij heten onze nieuwe bewoners en onze
bewoners kortverblijf van harte welkom!

Mevr. GENNY DERCK is geboren te Dadizele op

9/7/1930 en woonde in de Heropbouwstraat te

Roeselare. Mevr. woont nu op kamer Z.12 in

emmaüs.

WIJ VERWELKOMEN

IN ONS WOONZORGCENTRUM
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Mevr. JULIETTE DEBUSSCHERE huurt

assistentiewoning 1.04 sinds februari 2024. Mevr.

is afkomstig van de Sint Michielstraat te

Roeselare.

Mevr. ROOS ROELENS huurt flat 2.07 sinds

februari 2024. Mevr. is afkomstig van Ten Hove

te Roeselare. Haar echtgenoot, Dhr. Andreas

Vanhuyse woont in het woonzorgcentrum.

WIJ VERWELKOMEN

IN ONZE ASSISTENTIEWONINGEN
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Wooneenheid 1

Verjaardagen bewoners

• 03/03: Mevr. Clara Samyn

• 31/03: Mevr. Marie-José Himpe

• 07/04: Mevr. Maria Verkest

• 08/04: Mevr. Marie-Joseph Godderis

• 09/04: Dhr. Luc Dewulf

• 23/04: Mevr. Theresia Rommens

Verjaardag medewerkers

• 10/03: Shauny Vermeersch

• 20/03: Tanja Vlaminck

• 13/04: Bianca Vansteelandt

GELUKKIGE
VERJAARDAG!

Wooneenheid 2

Verjaardagen bewoners

• 13/03: Mevr. Marie-Jeanne Lecluyse

• 14/04: Mevr. Annie Vergote

• 15/04: Mevr. Juliette Dehullu

Verjaardagen medewerkers

• 20/03: Romy Vanlerberghe

• 23/03: Martine Deschagt

• 01/04: Santos Benitez

Wooneenheid 0

Verjaardagen bewoners

• 13/03: Dhr. Walter Deroo

• 19/03: Dhr. Conrard Blondeel

• 24/03: Dhr. Joseph Debecker

• 15/04: Dhr. Antoon Bommarez

Verjaardagen medewerkers

• 02/03: Annelore Debrabandere

• 04/03: Snjezana Mandura

• 26/03: Hermien Ramant
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Wooneenheid 3

Verjaardagen bewoners

• 01/04: Mevr. Laurette Billiet

• 13/04: Mevr. Andrea Wallaeys

• 14/04: Mevr. Jeannine Verbrugghe

Verjaardagen medewerkers

• 02/03: Anouchka Bruyneel

• 17/04: Lene Ardaen

• 27/04: Nikita Degrendel

Leefgroep

Verjaardagen bewoners

• 01/03: Mevr. Rosa Smet

• 01/03: Mevr. Marcella Aspeslagh

• 05/03: Mevr. Francine Vanderstraeten

• 06/03: Dhr. Willy Michiels

• 26/03: Dhr. Roger Vandenbroucke

• 12/04: Dhr. Guido Vandooren

• 16/04: Mevr. Daisy Tanghe

• 19/04: Mevr. Rika Vancoillie

Verjaardagen medewerkers

• 24/03: Saar Werbrouck

• 22/04: Mayke Vissers
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Assistentiewoningen

Verjaardagen bewoners

• 07/03: Dhr. Louis Gheysen

• 08/03: Mevr. Jacqueline Meyfroot

• 12/04: Mevr. Suzanne Gysel

• 14/04: Dhr. Odiel Demeyere

• 14/04: Dhr. Gilbert Demeester

• 19/04: Dhr. Joseph Danneel

• 21/04: Dhr. Jan Callewaert

• 25/04: Mevr. Monique Geldhof

Complementaire dienst

Verjaardagen medewerkers

• 08/03: Natacha Vergote (kapster)

• 13/03: Steven Vancraeynest (directie)

• 15/03: Charlotte Vanderstichele (sociale dienst)

• 25/03: Julie Vanlerberghe (onthaal en sociale dienst)

• 20/04: Petra Callebert (maaltijdzorg)

• 24/04: Godelieve Simoens (maaltijdzorg)

• 29/04: Marleen Lefevere (maaltijdzorg)

• 30/04: Jens Boudrez (maaltijdzorg)
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Medewerkersnieuws

Medewerkers in dienst

Welkom!Welkom!

Wij mogen Tiffany welkom heten in het team

van de leefgroep. Tiffany is zorgkundige en zal

zich inzetten voor onze bewoners met

dementie. Zij vindt tijd nemen voor de

individuele behoeftes van de mensen een heel

belangrijk aspect van de zorg.
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Valentijnsontbijt

Valentijn werd bij ons gevierd met een Valentijnsontbijt. De bewoners

konden naar de living komen om samen te ontbijten. Er waren

hartjeskoeken om van te smullen samen met een potje koffie. Het

was de ideale start van een liefdevolle dag. Ook in de namiddag was

de activiteit op vele wooneenheden in thema van Valentijn. De

warmte en de liefde werden overal gevoeld.
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Maandag 12 februari hadden we

een overkoepelende betoverende

activiteit, in het teken van carnaval

met de aanwezigheid van een

geweldig goochelaar. De bewoners

genoten van zijn magische trucs en

werden actief betrokken bij de

voorstelling. Het bracht een glimlach

en verbazing op hun gezichten. Ze

spraken er achteraf nog lang

enthousiast over, waardoor de

magie van het moment voortduurde

in hun herinneringen.

Goochelshow
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Assistentiewoningen

Nieuwjaarsdrink

Samen met de bewoners van de

assistentiewoningen hebben we het

jaar feestelijk ingezet en geklonken

op een gelukkig 2024 en een goeie

gezondheid!

Bingonamiddag

Een kopje koffie, een bingokaart

met dopjes en een gezellige sfeer…

Meer is er niet nodig om een

regenachtige dag aangenaam te

maken! 4 bewoners hadden ook

nog eens geluk in het spel en

gingen naar huis met een mooie

koffietas gevuld met lekkere

chocolaatjes!
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Terugblik
Assistentiewoningen

Valentijnsontbijtbuffet

Naar jaarlijkse Valentijnstraditie organiseerden we terug een lekker

ontbijtbuffet voor de bewoners van de assistentiewoningen.
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Terugblik
Assistentiewoningen

16 januari 2024... een speciale datum

voor Raf en Noella want ze waren

maar liefst 70 jaar getrouwd! Dit

platinahuwelijk konden we uiteraard

niet zomaar aan ons laten voorbij

gaan en was reden voor een feestje!

Raf en Noella vierden dit graag met

alle flatbewoners en trakteerden hen

met koffie en een lekker

dessertbordje! Er was een talrijke

opkomst en een gezellige sfeer!

Proficiat Raf en Noella!

Huwelijksjubileum Raf en Noëlla
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Terugblik
Assistentiewoningen
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Team Maaltijdzorg

Enkele sfeerbeelden van onze reis naar
Zweden vorig jaar
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Uitstappenbeurs

Op 8 en 9 februari ging onze uitstappenbeurs door. Aan de hand van 5

verschillende standjes gaven we meer uitleg over de uitstappen, die we

gaan organiseren. Zowel bewoners, familieleden als vrijwilligers

kregen de kans om zich in te schrijven. Onze 5 uitstappen zijn:

• West Vleteren: 23 april

• Bedevaart naar Dadizele: 8 mei

• Nieuwpoort: 17 juni

• Groenhove: 3 september

• Ring shopping Kuurne: 3 oktober (in de namiddag)

Mocht je ook nog
interesse hebben om mee
te gaan, laat dit dan
weten aan de begeleider
wonen en leven van jouw
wooneenheid of via mail:
ergo@benwzn.be
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Uitstappenbeurs
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Onze latbewoner Dhr. Louis Gheysen aan het woord

We gaan langs bij Louis Gheysen die

sinds 9 februari 2023 in flat 2.08 van

BEN assistentiewoningen is komen

wonen. Louis is een optimistische,

goedlachse man die nog zeer actief is

en nog volop geniet van het leven.

Hij is in 1940 geboren als de oudste

in een gezin van drie kinderen en

moest als enige zoon z’n mannetje

staan.

Hij groeide op in ‘Terrest’, een

gehuchtje tussen Zarren en

Houthulst, waar zijn ouders het café

‘Het Gentse Leen’ uitbaatten. Dit café

is sinds jaar en dag eigendom van

Louis’ familie.

Na zijn middelbare school in Diksmuide koos Louis er voor om examen af

te leggen voor een job bij de post. Na een geslaagd examen startte hij als

hulpkrachtbeambte in Diksmuide waar hij een kleine tien jaar was

tewerkgesteld. Na een verplichte minimale prestatie van 2400 uren kon Louis

terug deelnemen aan examens om in aanmerking te komen voor een vaste

benoeming waarna hij in 1965 – 1966 tot postontvanger werd benoemd.

Louis doorkruiste zowel Oost – als West – Vlaanderen waar hij in +- 45

kantoren is tewerkgesteld geweest. Diksmuide, Roeselare, Hooglede,

Pollinkhove, de kust,… maar ook Schellebelle, behoorden tot zijn werkregio's.

Niets was hem te veel! Dit bewijst ook volgende herinnering die Louis graag

met ons wou delen.

Het werd oorspronkelijk uitgebaat door zijn grootvader waarna zijn ouders

dit overnamen. Op de dag van vandaag is het café in handen van de

kleindochter van de tante van Louis. Hij herinnert zich dat er vroeger zes à

zeven cafés waren in de straat. Vandaag is het enkel nog café ‘Het Gentse

Leen’ dat is overgebleven.
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“Een storm sneeuwzone had ’s nachts het Westen van het land bereikt. De

sneeuw lag +- 50 cm dik en was op hopen gewaaid. Het openbaar vervoer

lag volledig stil, de weinige auto’s die op baan waren, stonden geblokkeerd

langs de weg. Ook de treinen hadden uren vertraging waardoor de trein

met de postcorrespondentie pas om 9u15 aankwam in plaats van om 5u50.

Ik woonde in het ouderlijk huis in Houthulst en had als interimaris

postbeambte een 11 à 12 kilometer af te leggen naar mijn standplaats in

Diksmuide waar ik van 1958 tot 1968 ben te werk gesteld geweest. Op die

bewuste dag was mijn aanvangsuur 7u30. Omstreeks 6u ben ik als een

echte veldrijder vertrokken.

Het fietsen was onmogelijk! Een helse tocht richting Diksmuide. Het was

ijzig koud en je kon het onderscheid niet zien tussen de openbare weg en

de diepe grachten. De openbare verlichting, die in die tijd niet veel

voorstelde, was uitgevallen. Men kon zijn ogen niet geloven toen ik

omstreeks 8u30 in het postkantoor aankwam. De meeste facteurs woonden

in die tijd nog ter plaatse.

Deze artikels kwamen in Het Nieuwsblad op 31/12/1964 - de familienaam
is Gheysen en niet Gheys zoals ze in het artikel over 'de fakteur van
Houthulst' schreven.
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In het gewone dagdagelijkse leven is Louis een vroege vogel die om 7u

zijn ochtend start met het lezen van zijn krant. Hij gaat graag eens op stap

in Roeselare en op dinsdag bezoekt hij vaak de wekelijkse markt waar hij

z’n boodschappen doet. Louis bereidt zelf z’n maaltijden in z’n flatje maar

wisselt soms eens af met een maaltijd uit de keuken van BEN die hij dan

nuttigt in gezelschap van enkele flatbewoners in het restaurant.

Hij geniet er van om af en toe samen met z’n twee zussen iets te gaan

eten op restaurant. Naast dit alles verveelt Louis zich in zijn flatje nooit.

Hij is een grote koers -, sport- en voetballiefhebber en ook ‘Terzake’ en ‘de

Afspraak’ zijn programma’s die hij niet zal missen. In de zomermaanden

vonden we Louis vaak terug in de tuin van BEN assistentiewoningen waar

hij graag vertoeft in gezelschap van enkele medebewoners. Ook op de

activiteiten voor de bewoners van de flatjes is Louis een vaste aanwezige.

’s Anderendaags stond ik op de eerste bladzijde van de krant ‘Het

nieuwsblad’ als ‘de facteur van Houthulst’. Toen waren het nog ouderwetse

winters met veel sneeuw en ijs die bleef liggen van eind december tot half

maart. Men gebruikte in die tijd nog assen van kolen in plaats van het

strooizout dat tegenwoordig wordt gebruikt om alles sneeuw – en ijsvrij te

maken.

Ik herinner mij ook nog een zwaar ongeval op 2 januari 1964 dat deze

zware winter nog dramatischer maakte. De brievenbesteller van de ronde

Lampernisse – Oostkerke reed met zijn postwagen in de vaart en kwam om.

Het personeel was in diepe rouw en zijn weduwe bleef achter met 5

kinderen. Gelukkig vonden zij later toch hun plaats in de maatschappij want

sommigen van hen hebben zelfs met succes een universitair diploma

behaald.”

Louis haalt graag

herinneringen op maar is

daarnaast een echte

levensgenieter die profiteert

van elk moment. Zo ging Louis

in oktober 2023 nog een week

op busreis naar Salou in

Spanje en ook voor volgend

jaar kijkt hij al terug uit om

een nieuwe reis te boeken.
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Lotto op de leefgroep
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Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

14 februari - 31 maart

Je bent niet alleen als je van de wereld een

eerlijke en milieuvriendelijke plek wilt maken.

Een wereld waar het voor iedereen goed

leven is.

Ook op plekken waar je het niet verwacht,

proberen mensen een positieve invloed te

hebben. Klein of groot. Het is tijd om onze

krachten te bundelen. Dat doet Broederlijk

Delen met de 25%-revolutie. Want alleen

samen kunnen we een vuist maken tegen de

dolgedraaide economie.
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Save the date

Ook wij dragen ons steentje bij

tijdens broederlijk delen.

Wij gaan rond met een rijdend

winkeltje waar onze bewoners en

medewerkers producten kunnen

kopen van de Oxfamwereld winkel.

De opbrengst gaat naar de

campagne van Broederlijk delen.
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Beleef-TV en speeltablets in BEN

Met de sponsoring van de Koning Boudewijnstichting - Warmste week 2022

zijn de digitale borden toegekomen.

Een touchscreen-TV die als beleef-TV

gebruikt wordt over de verschillende

wooneenheden heen. Deze TV is mobiel en

in hoogte verstelbaar zodat deze voor

groepsactiviteiten kan dienen. De TV is ook

verstelbaar tot tafel en kan in kleine

groep als speeltafel of tekentablet gebruikt

worden.
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Maaltijdzorg in de kijkerBeleef-tv

We willen iedereen danken voor de steun en jullie van de grote

inzetbaarheid laten genieten. Veel bewoners genieten van de

individuele begeleiding en vanuit hun levensverhaal proberen we zo

een geluksmomentje te geven. Dit kan door kijken naar oude foto’s ,

spelletjes , puzzelen, muziek beluisteren,….
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Raphaël Deprez (92) en Noëlla Vanslambrouck (92), door familie en vrienden

gekend als Raf en Wiltje, zijn niet minder dan 70 jaar getrouwd. Dat platina

jubileum was voor het stadsbestuur reden genoeg om het koppel te

ontvangen in de Zaal der Wereldkampioenen in KOERS.

Rumbekenaar Raf werkte in een plaatslagerij toen zijn collega’s hem

inviteerden om over de middag mee te gaan naar café Tumulus in

Roeselare. “Omdat ze daar een mooie dochter hadden”, lacht hij. “En ze

hadden niet gelogen. Ik trok meteen, maar onbedoeld, Wiltje haar aandacht

door met haar fiets rond te rijden in het café. Ze observeerde dat met

gemengde gevoelens omdat ze pas gedweild had. Maar al snel trok ik elke

middag naar het café, sloeg de vlam in de pan en werd die knappe

cafédochter de mijne.”

Het koppel stapte op 16 januari 1954 in het huwelijksbootje. Raf en Wiltje

hebben met Carine één dochter en ze zijn de fiere grootouders van 3

kleinkinderen en apetrots op hun acht achterkleinkinderen. Op vandaag

woont het koppel op een serviceflat en genieten ze volop samen van hun

pensioen. Zo gaat Raf graag biljarten en is Wiltje een fervent kaartster.

Raphaël en Noëlla vieren 70 jaar liefdesgeluk
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Schoenenboetiek

Op dinsdag 12 maart 2024 komt de Schoenboetiek van GOED

(thuiszorgwinkel) langs in ons woonzorgcentrum van 13u30 tot 16u.

Zowel bewoners, familieleden als medewerkers zullen de kans

krijgen om orthopedische schoenen aan te kopen. Comfortabele en

gepaste schoenen zijn namelijk zeer belangrijk voor valpreventie.

Er zal ruime keuze zijn, want de schoenboetiek komt langs met een

uitgebreid gamma aan schoenen. Mocht je hierin interesse hebben

of wat meer info over willen, laat dit dan zeker weten aan Charlotte

(ergotherapeute) of via mail: ergo@benwzn.be.
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Ik ben Siska en samen met Steve, Eddy en

Katharina vormen we het kineteam hier bij

BEN Roeselare. Hoe komt een kine erbij

om eindelevensverhalen te schrijven, hoor

ik u denken?

Wel : in 2022 kwam mevr. Hilde Ingels

‘Amfora’ voorstellen in BEN. Met haar boek

‘Afscheid dat verbindt’ wil ze mensen

inspireren om te durven praten over het

levenseinde.

Hoe belangrijk het is om diepere

gevoelens op een tastbare manier door te

geven. Dit in de vorm van een boekje dat

tot stand komt na een interview van een

klein uurtje. In die ontmoeting, één op

één, wordt als het ware een balans van het

leven opgemaakt aan de hand van vragen

zoals: hoe blik je terug op je leven?, waar

ben je dankbaar voor?, hoe denk je over

de dood?,..

Zaken die soms moeilijk uit te spreken zijn,

maar die je toch met je geliefden wil

delen.

'Eindelevensverhalen schrijven' met Amfora

Wie kijkt vreemd op bij het lezen van deze titel en vraagt zich af: ‘wie of wat

is Amfora’? Even verder verduidelijk ik het graag, maar mag ik eerst mezelf

eens voorstellen?

Heel graag wou ik de vierdaagse training volgen om deze verhalen te

kunnen optekenen maar het duurde tot begin dit jaar tot ik kon starten. Ik

ben dankbaar dat ik de kans krijg van onze directie om dit te kunnen

volgen.
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We zijn nu halfweg de training en er volgen nog twee ongetwijfeld

boeiende dagen in maart en april.

We krijgen ook huiswerk: twee eindelevensverhalen optekenen.. U hoort

me al komen..

Overtuigd?

Neem gerust contact met me op. Vraag

een medewerker van de wooneenheid

om me een seintje te geven en ik kom

langs. Of je mag mailen naar kine@

benwzn.be

Ik kijk ernaar uit...

Alvast bedankt!

Als u dit leest en u denkt: dit

interesseert me wel en ik zou

graag mijn eindelevensverhaal

laten optekenen: ik kom graag bij u

langs. We kunnen een tijdstip

afspreken wat u best past. We

nemen een klein uurtje de tijd om

een gesprek te hebben. Daarna

schrijf ik dit uit en laat het u

nalezen (of ik lees het u voor),

waarbij u nog zaken kan laten

aanpassen. In de vorm van een

boekje geef ik u dan het eigenlijke

verhaal. Dit is enkel en alleen voor

de persoon die het verhaal laat

optekenen.

Wil u eerst nog wat verdere informatie over Amfora? Kijk dan zeker eens op

www.amfora.be of via Facebook.
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De winter loopt op zijn einde, wij kijken uit naar de komende lente. Straks

kondigt mei zich aan, de Mariamaand. We blikken graag al even vooruit,

want in mei plannen we een bedevaart vanuit BEN Roeselare naar Dadizele.

Vooruitblik bedevaart naar Dadizele

We vroegen aan enkele bewoners wat Dadizele en de meimaand voor hen

betekenen.

Vanuit het bestuur van SK
Roeselare werd er jaarlijks een
bedevaart naar Dadizele ingericht.
We wandelden langs de tramroute
die afgesloten was voor het
verkeer. Er reden volgauto’s mee
voor wie niet meer mee kon. Na
de misviering gingen we er nog
ééntje drinken in het café op de
hoek aan de kerk.

Noël, wooneenheid 2

Vroeger nam het beeld van Onze Lieve
Vrouw in elke huiskamer een mooie
plaats in. Het Mariabeeld werd
aangekleed, bijvoorbeeld met een
gouden kleed en zwarte mantel. "Avé
Maria" van Gounod is voor mij het
mooiste Marialied. Vooral als het wordt
gezongen door geschoolde sopranen
raakt dat mij diep.

Marleen, wooneenheid 0

Ik ging samen met mijn moeder te voet naar Dadizele, vrijwillig, niet omdat
het moest. Er werd gestapt van het ene kapelletje naar het andere kapelletje.

Marie-Louise, wooneenheid 2
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Vooruitblik Dadizele

Ze deelde mee dat er rond de kapel een rode zijden draad

gespannen was en dat alles binnen die draad gewijd was.

Onze Lieve Vrouw zelf had de kapel gewijd.

Toen dit bekend werd, kwamen gelovigen massaal naar

de kapel. De rode zijden draad werd onder de zieken

verdeeld. Heel merkwaardig, er kwam gewoon geen eind

aan die rode zijden draad. Tot op vandaag blijft deze

legende van betekenis. Veel bezoekers houden deze

traditie in ere.

De bedevaart naar Dadizele was verplicht vanuit het college van Roeselare.
Aangezien iedereen toen gelovig was, vonden we dit vanzelfsprekend.
We moesten een rood lintje aan de jas dragen als teken van Onze Lieve
Vrouw.

Emiel, wooneenheid 2

Op 8 mei organiseert BEN wzn een bedevaart naar Dadizele. We stappen te

voet tot aan de basiliek. Onderweg zijn er tussenstops, onder andere voor

het middagmaal. De eucharistieviering is in de namiddag. We keren terug

met autobussen. Meer informatie bij de begeleiders wonen en leven.

Ik volgde de middelbare school in Barnum in Roeselare. De jaarlijkse
bedevaart naar Dadizele betekende dat we heel vroeg op school moesten
aanwezig zijn, want we vertrokken om 5 uur 's morgens. We stapten
gedisciplineerd in rijen, onderweg werd niet gebabbeld. Om 8 uur was er dan
de eredienst in de basiliek. We moesten nuchter blijven voor de communie.
Eten mocht pas na de viering, op het speelplein. Veel tijd voor het speelplein
was er niet, want al gauw kwamen de bussen ons ophalen. Er mocht geen
tijd verloren gaan, er moesten bij aankomst op school immers nog lessen
gevolgd worden die voormiddag.

Mia, wooneenheid 3

De legende van de rode draad

De bisschop was samen met enkele gelovigen onderweg naar de kapel in

Dadizele, om de kapel te wijden. Onderweg kwamen ze een vrouw tegen

die hen vertelde dat de kapel al gewijd was door Onze Lieve Vrouw zelf.
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In onze gedachten

Licht

Dat dit licht mag stralen

over jouw laatste reis hier vandaan.

Een reis naar een oord

waar het fijn is, waar geen pijn is.

Waar ruimte is en nabijheid

van wie ons heeft gemaakt,

ver weg en zo dichtbij.

Want ook al ben je weg,

verdwenen ben je niet.

Je leeft in ons voort,

vergroeid in ons hart...

Samen voor altijd.

Moge het zo zijn.

Simone Snakenborg
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Op 24/01/2024 overleed bij

ons Mevr. MARIA

VERKINDERE, geboren te

Dadizele op 10/08/1926.

Mevr. heeft 6 jaar en 4

maanden op wooneenheid

3 gewoond.

Op 08/02/2024 overleed bij

ons Dhr. GILBERT

CAPPELLE, geboren te

Roeselare op 01/10/1934.

Dhr. heeft 2 maanden op

kortverblijf gewoond op

wooneenheid 2.
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Volg ons op onze website www.ben-woonzorgnetwerk.be
of op onze facebookpagina


